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Biddag voor gewas en arbeid 



Orgelspel 
 
Koor   ‘Singing all together’ 

Kom, laten we samen zingen, 
zingen met veel plezier. 
Iedereen zingt een lied, 
iedereen zingt de hele dag.  

 
Welkom en mededelingen     
 
Aansteken tafelkaarsen 
 
Zingen   Lied 841: 1 en 2 
 
1  Wat zijn de goede vruchten, 
    die groeien aan de Geest? 
    De liefde en de vreugde, 
    de vrede allermeest, 
    geduld om te verdragen  
    en goedertierenheid, 
    geloof om veel te vragen, 
    te vragen honderduit; 
 
2  geloof om veel te geven, 
    te geven honderd-in, 
    wij zullen leren leven 
    van de verwondering: 
    dit leven, deze aarde,   
    de adem in en uit,    
    het is van Gods genade 
    en zijn lankmoedigheid.   
 
 
Bemoediging en groet 
 
Inleiding op het thema 
 



Koor   ‘Agnus Dei’   
  Lam van God die onze zonden wegneemt: 
  Geef ons vrede en ontferm u over ons.  
 
Gebed 
 
Koor   ‘Oh lord hear my prayer’   
    (Eerst zingt het koor het lied 4x, daarna zingen we 

    allen de 2 Nederlandstalige coupletten) 
 
O Heer hoor mij aan,  De Heer is mijn lied 
o Heer hoor mij aan,  en mijn gebed. 
als ik roep, antwoord mij. Al mijn hoop, komt van God. 
O Heer hoor mij aan,  De Heer is mijn lied  
o Heer hoor mij aan.  en mijn gebed. 
Kom en luister naar mij.  En mijn levensbron. 
 
Gedicht   ‘Dauwt hemelen’ 
 
Scheur toch o God 
alle hemelen open 
daal met verlossende kracht 
op ons neer 
dauw overvloedig 
jij hemel van boven 
stort uit de wolken 
een regen van recht  
open je aarde 
breek uit in bevrijding 
en laat het gewas 
van gerechtigheid groeien 
      (Niek Schuman) 
 
 
 
 
 



Zingen   Lied 1000: 1, 2 en 5 
 
1 
Wij zagen hoe het spoor van God 
sporen van mensen kruiste. 
Wij zagen licht, een vuur laait op, 
feest voor armen in het duister. 

Refrein Komt Hij terug op onze weg, 
keert Hij verharde harten?  
Wanneer komt Hij met licht en lef, 
zaaigoed in onze handen? 

2 
Wij zagen mensen teer en fier, 
bloeien in steenwoestijnen. 
Wij zagen hoe de schepping nieuw 
gloort in vrede zonder einde. 
 Refrein Komt Hij terug op onze weg, 
   keert Hij verharde harten? 
   Wanneer komt Hij met licht en lef, 
   zaaigoed in onze handen?  
5 
Wij zagen God verloren staan,   
zullen zijn kinderen komen? 
Wij zagen Gods hart open gaan: 
levend water, rijke stromen. 
 Refrein Komt Hij terug op onze weg, 
   keert Hij verharde harten? 
   Wanneer komt Hij met licht en lef, 
   zaaigoed in onze handen? 
 
Lezing   Johannes 6:  30 – 35 
 
Koor   ‘Walk worthy’  

Wandel waardig met de Heer. 
  Kom, geef je hart aan Christus. 
  Gezegend is degene die op God vertrouwt. 
 



Overdenking 
 
Koor   ‘Opnieuw elke dag’ 
  Elke dag opnieuw verschijnt in het donker  

belofte van licht en nieuw leven voor ons. 
Elke dag opnieuw herleeft rondom ons 
de pracht in de lucht, het land, de zee. 
Steeds opnieuw als op de eerste dag. 
Een prachtig cadeau. 

 
Gebeden 
 
Collecteaankondiging 
Vandaag wordt de collecte bestemd voor ONE-dichtbij. 
Onder deze noemer wordt er door de diaconie de komende 
twee jaren geld ingezameld voor Stichting Het Passion in 
Hummelo en de Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn. 
Na afloop van de dienst zullen er ook tulpen worden verkocht. 
De opbrengst daarvan komt geheel ten goede aan dit project. 
Geld overmaken voor dit doel kan ook, en wel op het 
rekeningnummer van de diaconie NL59 RABO 0365 7804 64, 
o.v.v. ONE-dichtbij. 
 
 
 

 
 

 



Slotlied   Lied 425 
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Zegen   beantwoorden met een gezongen Amen 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Blijft u ook gezellig even napraten? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


